
 

‘Wij komen dit jaar in Oerle wonen’ 
 
Wooninitiatieven Thuis in Oers en WISH 
(woonInitiatief Samen Happy) zijn  twee 
verenigingen met als doel het realiseren, in 
stand houden en beheren van een kleinschalige 
woonvoorziening voor jong volwassenen met 
een verstandelijke beperking, die aangewezen 
zijn op 24-uurs begeleiding. 
 
In 2017 is gestart met de bouw van twee 
groepswoningen achter het voormalige KI-
gebouw voor elk 7 bewoners met ieder een 
eigen appartement en een gezamenlijke woon- 
en eetkamer voor het samenleven in huiselijke 
sfeer. Medio 2018 worden de appartementen 
opgeleverd en krijgen de bewoners de sleutel 
van hun nieuwe woning. 
 
Onderstaand weer twee toekomstige bewoners 
die zich in de Koers van Oers graag willen 
voorstellen aan de Oerlenaren. 

 
Ik ben Ron Lemmens en 
ik ben 24 jaar.  
Mijn lievelings-
programma’s op tv zijn 
Eredivisie voetbal, Studio 
Sport en Heel Holland 
bakt. Ik vind bijna alles 
lekker, maar frietjes en 
een salade het lekkerst.  
 
Door de week werk ik 
met veel plezier drie 
dagen bij de bakkerij aan 
de Libra en 1,5 dag bij 
diensten-groep Het 
Akkereind/Repro. 

Als ik vrij ben, kijk ik graag televisie: Eredivisie 
voetbal op Fox of een dvd. Ook speel ik graag een 
spelletje op de WII en ik wandel graag. De muziek 
van Studio100 vind ik leuk maar ook hou ik van 
Nederlandstalige muziek van Frans Duijts, Jannes en 
Nick en Simon. Ik ben niet ergens speciaal goed in, 
maar ik vind bijna alles leuk om te doen.  
 
Straks ga ik op mezelf wonen. Ik heb me voorbereid 
door er samen met papa, mama en de rest van de 
familie veel over te praten. Ook hebben we al wat 
spulletjes gekocht voor mijn nieuwe kamer. Ik heb 
heel veel zin om straks met mijn nieuwe vrienden in 
ons mooie nieuwe huis te gaan wonen. 
 
Ik heet Lars van Deursen 
en ik ben 23 jaar. 
Ik kijk graag naar 
Pokémon series maar ik 
vind Buurman en 
Buurman ook erg leuk 
want daarom moet ik 
altijd erg lachen. Mijn 
lievelingseten? Ik lust 
alles. We eten altijd van 
Hello Fresh en dat vind 
ik erg lekker.  
 
Door de week werk ik op 
de Keldershoeve bij 
Severinus. Elke 
donderdagochtend werk 
ik bij Zoo Veldhoven, dat is erg leuk. Op woensdag 
ben ik altijd vrij, dan komt Suzie, mijn begeleidster. 
We gaan dan koken, bakken of naar de bieb. Ook 
knutselen we of we gaan in mijn moestuin werken. 
 
Als hobby doe ik aan voetbal bij RKVVO en judo bij 
Shizen Hontai. Daar ben ik heel goed in want ik heb 
de zwarte band. Ook hou ik van muziek. Rapmuziek 
vind ik erg leuk. Op mijn iPod zoek ik zelf muziek 
op. Ik ben goed in dingen onthouden haha. Omdat 
ik best veel tv kijk, weet ik ook veel en ik onthoud 
dat allemaal. 
 
Straks ga ik op mezelf wonen en daar heb ik me op 
voorbereid. Ik praat erover met papa en mama. Ze 
vertellen er ook veel over en leren mij dingen. Ik ga 
ook naar een cursus bij Severinus die ons daarbij 
helpt. 


